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Moe
zijn we je nu kwijt of niet?

Je ogen maar je kijken niet

Je lippen maar je lachen niet

Je handen maar je strelen niet

Je adem niet je praten

en ook jouw liefde niet.

Alles wat je was heb je bij ons gelaten.
Zo mooi is ons verdriet.

Caroline en Koen,
Anton en Clémence, Batist
danken u voor

uw vriendschap,

uw aanwezigheid,

uw woorden van troost

en alle andere blijken van medeleven.



