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Onzen Bompa,

Wat een fijne herinneringen hebben wij van jou!

Altijd met een glimlach, altijd vertellend

over jouw boeiend leven...

Een luisterend oor, altijd klaar om iemand
Dankbare herinnering aan goede raad te geven..

“Zorg goed voor elkaar...”
dat was het belangrijkste voor jou...

DE HEER
De n iS De espierre Bompa, je zit mooi opgeborgen in onze harten.
We zijn je dankbaar voor de mooie herinneringen,

weduwnaar ven mevrouw de muziek, jouw zangtalent...
Ines De Jonghe

We kijken uit naar het moment dat we elkaar terug
geboren te Ronse op 12 augustus 1930 in de armen kunnen sluiten...
en er overleden op 29 december 2023 We zeggen je niet ‘vaarwel’, maar ‘tot binnenkort’...
De familie dankt u voor Openbaring 21:4: “Hij zal elke traan uit hun ogen
uw blijken van medeleven. wegwissen. De dood zal niet meer zijn. Fr zal geen
rouw, geen gehuil en geen pijn meer zijn. De dingen
van vroeger zijn voorbij.”

Veel liefs,
Jouw liefhebbende familie
Xxx



