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Treur niet bij mijn graf.
Daar ben ik niet.
Luister naar het zingen van de vogels
Naar het ruisen van een beekje

Naar het fluisteren van de blaadjes in de wind.

Kijk naar de bloemen, bomen en planten.
Naar de wolken in de lucht, naar de zon,
de maan en de sterren.

Daar zal ik zijn.

Liefdevol aandenken aan
Ala mémoire de

MEVROUW - MADAME

Marie-Rose Francois

geboren te Ronse 12 juni 1954
en overleden te Gent op 1april 2024

née a Renaix le 12 juin 1954
et décédée a Gand le 1" avril 2024

Marie-Rose nous a quittée au printemps,
au temps des fleurs revenues,
des oiseaux a nouveau chanteurs,
de la nature emplie de promesses.
Qui ce nouvel Espoir de vie te donne
pour toujours la sérénité et
la douceur d’un monde tant espéré.
Nous garderons le souvenir de ton sourire
des jours heureux et de ton courage face a la maladie.



