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Langzaam maar zeker
ontglipte je ons,

werd steeds minder lichaam,
enkel glimlach en traan

uit ogen die keken
al over de grens

en toen moest je gaan.
Ik wist niet
dat dood

zo zachtjes zou komen,
zo wezenlijk vredig,

geen sprong in de diepte
maar meer een verglijden,

een zachtjes wijken.
Even mochten wij nog

in jouw vrede verblijven,
toen moesten wij terug,

terug naar het leven,
wat deed dat pijn.

De diepte die gaapte
aan onze kant.

- Yvonne van Emmerik

Dankbare herinnering aan 

MEVROUW

Anny SchiettecatteAnny Schiettecatte
echtgenote van de heer  

Michel Bloeyaert

geboren te Etikhove op 28 april 1950 
en overleden te Ronse op 22 december 2023

De familie dankt u voor  
uw blijken van medeleven.


